
 

                                             
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
          
                                
 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

                           
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat als je van kindsaf gericht bent op één droom, daar zo dichtbij wil komen als mogelijk is, 
daar heel veel voor over hebt, daar steeds weer nieuwe kansen voor aangrijpt … 
         En daarnaast toch de omstandigheden moet accepteren zoals het gaat ….  
Klezmer is muziek van het leven: vrolijk, meeslepende melodieën als er iets te vieren is en 
melancholisch omdat er ook verdriet is … Met viool, accordeon, contrabas, Jiddishe liedjes, 
kwinkslag en knipoog brengt deze kleine klezmerband uit Eindhoven voor u een verkort relaas 
van een zoektocht van een “klejne mensjelech” met doorkijkjes naar herinneringen aan het 
Jiddish leven in een sjtetl rond 1870. 
 
Klezmer is volksmuziek uit Oost-Europa, met invloeden uit de Balkan, Turkije, Rusland, 
Oekraïne, Roemenië en Amerika. Humoristisch en melancholisch, uitbundig en ingetogen.  
 

  

www.klezmajeur.nl 
Klezmer met een kwinkslag 

http://www.klezmajeur.nl/


 

 


